Als je de Noord-Franse dubbelstad Charleville-Méziéres bezoekt weet je in ieder geval welk souvenir

je voor thuis moet kopen. De stad is beroemd door zijn tweejaarlijkse marionettenfestival in
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eb je in september nog een weekje

vakantie over? Ga naar Charleville-

Mézieres. Net over de Belgisch/
Franse grens in het departement Ardennes.
Honderden marionettenspelers uit de hele
wereld komen hier elk oneven jaar samen. In
2015 is dat tussen 18 en 27 september. De
laatste keer in 2013 waren er over het hele
festival van tien dagen meer dan 150.000
toeschouwers. Druk? Ja. Maar het festival
verspreidt zich over de hele stad en het is
een belevenis die je minstens eens in je leven
moet meemaken.

Place Ducale

Geen kinderspel

Maak niet de fout om een poppenspel een
kinderspel te noemen.Voorstellingen met
beweegbare poppen zijn door de eeuwen
heen altijd populair geweest.Tijdens
jaarmarkten, feesten of zomaar als er

een reizend gezelschap langs kwam. In de
middeleeuwen duikt in Frankrijk voor het
eerst het woord ‘marionet’ op. Het is een
verkleinwoord van ‘Marion’, synoniem voor
het geweten van Frankrijk.Vaak lieten de
spelers hun poppen satirische dingen zeggen,
iets wat ze zelf van de strenge autoriteiten
niet mochten. Het is de bakermat van het

huidige cabaret. Marionetten (in het Frans
met dubbel-n gespeld) zijn er in vele soorten
en maten. Soms worden ze bewogen door
touwtjes van bovenaf, soms met stokjes van
onderen. In Charleville-Méziéres komen in
dat tiendaagse festival alle technieken aan
bod. Binnen en buiten, in nauwe straatjes en
natuurlijk op het grote monumentale Place
Ducale.Wie er alles over wil weten doet er
goed aan om op datzelfde plein eerst het
marionettenmuseum te bezoeken. De ingang
is echter op het pleintje aan de achterzijde.
Daar staat achter de gevel over drie
verdiepingen een enorme reus, die elk vol uur

Poster van het festival in 1976



een luik op zijn buik opentrekt.Vervolgens
wordt met marionetten een scene uit de
Vier Heemskinderen gespeeld, terwijl het
reuzenhoofd het verhaal vertelt. Elk uur een
ander deel. Je moet dat eerst buiten bekijken,
en dan binnen zien hoe het mechaniek werkt.
Prachtig!

Dubbelstad

Charleville-Mézieres is een zogenaamde
dubbelstad — twee steden in een rare kronkel
van de Maas die in de loop der jaren aan
elkaar zijn gegroeid. De naam Méziéres is

vrij algemeen in Frankrijk. Er zijn wel dertien

Onder de arcades op het Place Ducale

gemeenten met die naam, plus nog eens twee
in het Frans sprekende deel van Zwitserland.
Zet dus niet klakkeloos die naam in je
navigatie want je zit zomaar verkeerd.

Toets Charleville-Méziéres, want daar is er
maar eentje van.Van de twee is Méziéres

de oudste, het voormalige Romeinse
Maceriae. In de middeleeuwen werd het een
belangrijk handelscentrum en kwam er een
verdedigingsmuur om de stad. Charleville is
veel jonger. Die stad werd gesticht in 1606
door prins Charles (vandaar de naam) de
Gonzague, en mist daarom eerder gebouwde
pareltjes als de schitterende Notre Dame

Musée Rimbaud

d’Espérence basiliek in Méziéres, waarvan de
bouw al in 1499 begon. Echter, Charleville
werd in de daaropvolgende eeuwen het
centrum van economie en cultuur, waardoor
de stad kunstenaars als de 19e eeuwse
dichter Arthur Rimbaud kon voortbrengen.
Zijn museum vind je in een stijlvol huis

met watermolen aan de Maas, dichtbij het
centrum. Maar zoals gezegd, de mooiste plek
in Charleville is het prachtige |7e eeuwse
Place Ducale, een groot vierkant plein met
rondom symmetrisch gebouwde barokke
huizen en sfeervolle arcades. Dit is in alle
opzichten het centrum van de stad, waar de

Rue de la Republique met aan het einde het Musée Rombaud
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bevolking ’s avonds een drankje komt drinken
op een van de vele terrassen. Het plein doet
een beetje denken aan het Place des Vosges
in Parijs, of wellicht nog meer aan het Place
Stanislas in Nancy. Dezelfde grandeur van de
gebouwen, dezelfde romantische verlichting
en, wellicht nog belangrijker, dezelfde sfeer.

Jaagpaden

Als je even uit de drukte van de stad wilt
stap je op de fiets voor een relaxed tochtje
langs de Maas naar het noorden. De grens
met Belgié loopt hier wat eigenaardig, want
boven Charleville-Méziéres stroomt de

rivier nog zeker tachtig kilometer over Frans
grondgebied tot aan de grensplaats Givet.
De fietsroute is voor het overgrote deel
aangelegd over de voormalige jaagpaden,
waar ooit paarden sjokkend vrachtschepen
over de Maas trokken. Overal langs de
route staan infoborden, al vinden wij dat

het aantal terrasjes wel wat mag worden
uitgebreid. Door de Maasvallei loopt ook
een spoorlijntje met een moderne ‘lightrail’,
hoewel de Fransen hier ongetwijfeld een
andere naam voor hebben. Wie niet het hele
eind tot de Belgische grens terug wil fietsen
doet dus gewoon een stukje per trein, zo

Bogny-sur-Meuse

vaak je maar wilt. Het kost een paar euro
voor een hele dag, en bij elk stukje met de
trein mag de fiets gratis mee in speciale
beugels. Ideaal.

Vier Heemskinderen

Wie dol is op mythen en sagen komt in

de Maasvallei volop aan zijn trekken.We
noemden al de Vier Heemskinderen. Hoe gaat
dat verhaal ook alweer? Misschien helpt het
als we ook het onoverwinnelijke paard uit de
sage erbij halen: het ros Beyaard. De basis van
het verhaal is een gedicht uit de dertiende
eeuw, maar waarschijnlijk is het origineel

Standbeeld van de vier Heemskinderen op de heuvel boven Bogny-sur-Meuse




nog veel ouder. Het gaat over de vier zonen
van ridder Aymon, die ruzie kregen met hun
leenheer Karel de Grote. Nadat Aymon’s
oudste zoon Reinout een neef van Karel had
gedood, moesten de broers vluchten. Reinout
beschikte over Beyaard, een oersterk paard
dat alleen hem gehoorzaamde, en de vier
vluchtten op zijn rug naar hun fort. Ridder
Aymon werd echter gevangen genomen en
Karel eiste als losgeld het paard. Dat nooit,
dacht Beyaard.VWaarop het dier zichzelf
offerde door zich in de Maas te verdrinken.
Het verhaal is de basis van vele sagen en
legenden, en overal duikt de vlucht van de

vier kinderen Aymon op de rug van Beyaard
op in de vorm van beelden en geschriften.
Boven op de heuvel van het dorp Bogny-sur-
Meuse bijvoorbeeld, de plaats waar het fort
van de Aymons zou hebben gestaan. Ook in
Nederland komen we ze tegen, getuige de
beelden in c.a. Geldrop en Nijkerk.

Les Dames de Meuse

Nog zo eentje? Een paar kilometer verderop
langs de Maas komen we bij de volgende
legende. Les Dames de Meuse is de naam
van drie apart gevormde rotsen boven het
dorp Laifour.Volgens de legende vergadert

de duivel hier met zijn heksen, maar er is

een nog veel interessanter verhaal over die
rotsen. Het gaat over drie blonde maagden
die drie jongelingen uit het dorp hun eeuwige
trouw hadden beloofd. Maar ja, wat is eeuwig?
Toen de heren maar niet terugkeerden van
de kruistochten in Palestina, duurde het

de dames wat te lang. Op de dag dat de
kruisvaarders Jeruzalem innamen, lagen ze in
de armen van drie andere liefhebbers. God
zelf nam daarvoor wraak en veranderde de |
drie overspelige dames in onbewegelijke
rotsen. Meisjes, jullie zijn gewaarschuwd.

Zo groot kan een marionet ook zijn. Place Ducale, 2013
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Sluisjes

De Maasvallei tussen Charleville-Méziéres
en Givet staat bol van dit soort vermakelijke
verhalen en elk dorp onderweg heeft er wel
eentje. Het verlevendigt een fietstocht langs
de rivier, die toch al zo veel te bieden heeft
in de vorm van schitterende natuur. Na elke
bocht is het uitzicht weer anders. De stilte
wordt slechts af en toe onderbroken door

een langzaam tjoekend schip, dat regelmatig
via een sluisje het hoogteverschil van de
rivier moet nemen.Als je na al die romantiek
vermoeid in Charleville terug komt, wacht
er een beloning op het Place Ducale.Tijdens
het drankje zien we allerlei artiesten al met
hun poppen voorbij komen. Naar welke
voorstelling zullen we straks gaan? Of
wachten we tot er eentje voor onze neus

begint? In Charleville-Mézieres hoef je nooit
ver te lopen.

Tekst en foto’s: Kees Bregman

Foto’s festival 201 3: David Truillard, Office de
Tourisme de Charleville-Méziéres

Het volledige programma van 2015

staat op www.festival-marionnette.com

(in het Frans en Engels)

Vieux Moulin / Musée Arthur
Rimbaud

Prachtig gebouw gewijd aan de |19%-eeuwse
dichter die in Charleville werd geboren.
Aan de Quai Arthur Rimbaud, naast de
brug over de Maas die 0.m. naar camping

Du Mont Olympe voert.Aan de andere
kant van de weg ligt het Maison des
Ailleurs, met een klank- en lichtspel over
dezelfde dichter.

Hier moet je naartoe in

De grote marionet

Reus over drie verdiepingen aan de
buitenzijde van het gemeentelijk museum,
die tussen 10.00 uur en 21.00 uur zijn
buik openschuift en een marionettenspel
toont. Elk uur een andere voorstelling. Te
bewonderen vanaf een bankje op het Place
Winston Churchill, maar het mechaniek is
vanuit het museum te zien.

Charleville

En in Mézieres:

Basilique Notre Dame d’Espérance
Gotische kerk uit de |6e eeuw aan

de Place de la Basilique, met 1000 m2
aan fraaie glas-in-loodramen van Rene
Diirrbach.

La Préfecture
Hertogenpaleis tegenover het voormalige

stadhuis aan de Place de 'Hotel de Ville, en
de oude verdedigingswallen.

Fietstocht langs de Maas

Fietsroute langs de Maas van Charleville tot aan Givet bij de Belgische grens. Autovrij, op wat stukjes in de

bebouwde kom na. Totale route is circa 80 km.Als 160 km voor een heen-en-weertje te lang is: de trein

legt hetzelfde traject door de Maasvallei in nog geen anderhalf uur af en stopt diverse keren onderweg. Je

kunt dus op de heen- en terugweg fiets en trein combineren. Een ‘Pas d’Ardenne’ met treinkaartje voor
| de hele dag kost in het weekend €6 per persoon (kinderen €2). Je fiets mag gratis mee.




